U Tilt mij op

Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen,
al tastend ronddool door een bange nacht,

dan weet ik, eens eens zal de morgen dagen,

U tilt me op en U vernieuwt mijn kracht.

Heer til me op, hoog boven alle vragen.
Heer til me op en neem me bij de hand.

Als ik val, o Heer, wil mij dan dragen,

draag mij door storm en tegenwind aan land.

Ik weet, al ben ik vleugellam geslagen
U bent mijn licht, mijn leven en mijn lied
de herder die zijn bange lam zal dragen
de vader, die mij kent en hoort en ziet

Heer til me op, hoog boven alle vragen.
Heer til me op en neem me bij de hand.

Als ik val, o Heer, wil mij dan dragen,

draag mij door storm en tegenwind aan land.

U tilt me op, hoog boven alle vragen,

U tilt me op en neemt me bij de hand.
Als ik val, o Heer, zult U me dragen,

U tilt me op en brengt me weer aan land.

U tilt me op, hoog boven alle vragen,

U tilt me op en neemt me bij de hand.
Als ik val, o Heer, zult U me dragen,

U tilt me op en brengt me weer aan land.
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