
Psalm 84

Hoe lief is mij uw woning Heer der hemelmachten,
mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
Mijn hart en heel mijn wezen,
gaan juichend uit naar U, de God die leeft.

Gelukkig zij, die wonen in uw huis o Heer,
die U daar altijd mogen prijzen.
Gelukkig die op U mag steunen,
wanneer hij aan zijn bedevaart begint.

Gij, Heer der hemelmachten, hoor mijn smeken,
wil mij aanhoren Jakobs God.
God mijn beschermer zie omlaag,
zie om naar uw gezalfde.

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heil’ge Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen, amen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

