
De Vissers van Den Helder

Hoe rustig varen de kotters,
het Helders zeegat uit.
De stormwinden trotserend,
voor rijken vissen buit.
Al stomend naar de gronden,
de netten over boord.
De vangst blijft een verassing,
dat is wat hem bekoort.

Wanneer de kisten gevuld zijn,
de vis ligt in het ijs.
Dan wendt de schipper zijn steven,
naar huis is dan de reis.
De golfslag wordt al minder,
het bonken is gedaan.

Voor alle vissers is leven,
de liefde voor de zee.
Als jongen vaak al begonnen,
als man hiermee te vree.
Ze vechten en ze zwoegen,
niet altijd zonder gevaar.
De meeuwen blijven hen volgen,
dat is een aards gebaar.
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